
 

    
 

VIERING rond de SCHRIFT 
Zondag 21 mei 2023 

Kerk van de Eenheid in Christus  
te Son en Breugel 

 

Wezenzondag 
 
 
We beginnen de dienst in stilte  
 
Aanvangswoord 
God de Vader, Christus de Zoon, de Heilige Geest,  
niet gebonden aan hemel of aarde, vrij van ruimte en tijd,  

tegelijk dak en fundament, stok en staf, in berg en dal,  
overal nabij, wakend zonder oordeel,  
Het is onze God, die leven doet. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Zingen Psalm 139: 1, 7 - Heer, die mij ziet zoals ik ben 
 
Bemoediging  
 
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,  

die trouw blijft aan Zijn schepping, trouw aan ons allen 
De Eeuwige is al en één 
In de Eeuwige zijn wij geborgen  
Amen 
 
Drempelgebed 
Eeuwig Aanwezig, 
U bent waker bij de poort, wegwijzer naar het hart, oorsprong van de 
ziel.  
Wij mensen kunnen van alles verzinnen over U,  
en erkennen dat alle woorden tekortschieten,  

daarom zeggen wij samen: ik dank U, Amen 
 
Zingen  Psalm 139: 2 - Gij zijt zo diep vertrouwd met mij 
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Kyrie-gebed  met responsie “Heer, ontferm U” 

 
Loflied: lied 103c: 1, 2 - Loof de Koning heel mijn wezen 
 
 
Intro 
 
 
Gebed bij de opening van de schriften 
 
 
Lezen Johannes 17: 1 t/m 9a. 

 
Zingen Lied 869: 1 – Lof zij de Heer, ons hoogste goed 
 
 
Lezen Johannes 17: 13 t/m 26 
 
Zingen  Lied 869: 6 - Ik wil U Heer, mijn leven lang 
 
 
Lezen  Romeinen 8: 35 t/m 39 
 

Zingen  Lied 870: 1, 8 - Heilige God, geprezen zij Uw komst 
 
 
Prediking  Vijf beden op wezenzondag 
 
 
Stilte, muziek 
 
Zingen  Lied 838: 1, 3 - O grote God, die liefde zijt 
 
 
Toelichting op inzameling van gaven 
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Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Zingen Lied 416: 1, 3 - Ga met God 
 
Zegen  
 
 

 
 
 
  



 

4 

 
 

 
 
 
 
Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te 
praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
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Lied 139 1,7 

 
Componist Genève 1551 – Psalm 30, Dichter Jan WillemSchulte Nordholt 

 
7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
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Lied 103c 1,2 
 

 
2. Loof Hem als uw vaderen deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
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Lied 869 1,6 

 
Componist Johann Crüger, Dichter Johann Jakob Schütz 

 

 
6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang 
van ganser harte prijzen 
en in mijn lied, mijn lofgezang 
mijn dank aan U bewijzen. 
Mijn hart, verheug u in de Heer, 

lichaam en ziel, verblijd u zeer! 
Geef onze God de ere! 
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Lied 870 1,8 

 
Componist Thomas Haweis/Samuel Webbe the younger, Dichter John Henry 

Newman 
 
 

8 Geprezen, God, uw wijs beleid, 
de omweg van uw woord, 

ver boven alle hoogten uit 
en alle diepten door. 
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Lied 838 1,3 

 

Componist Johan Schop, Dichter Jan Wit 

 
3. Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
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Lied 416 1,3 

 
 

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 


